
Vogels en insecten in Bieslant…
 wij gaan er voor!

| In het zonnige najaar hebben de kinde
ren nog lang kunnen genieten, ontdekken 
en leren in hun natuurgebiedje. 

\ Nu is het echt herfst in Bieslant.  
De meeste bomen zijn al kaal, de nest
kastjes voor de vogels zijn schoongemaakt. 
Zo kunnen zij van de winter in een schoon 
huisje schuilen. Behalve koolmeesjes en 
pimpelmeesjes zien we ook mussen in de 
buurt van de nestkastjes. Zelfs de zwaluwtil 
wordt gebruikt als winterverblijf door de 
mussen. Veel insecten hebben een winter
plekje gevonden in het insectenhotel. On
der het hooi van de muizenruiter en onder 
het insectenhotel is plaats voor kleine 
knaagdiertjes zoals muizen en voor egels.

` Deze herfst hebben de kinderen de 
bloemenweide ingezaaid. 
We hebben dit keer voor het najaar geko
zen, omdat het in het voorjaar soms te 
droog is. Dan ontkiemt het zaad niet goed. 
We hopen dat dat nu beter gaat.

Om de vogels te helpen de winter door te 
komen hebben de kinderen pindasnoeren 
gemaakt en opgehangen. De vogels zijn er 
meteen van gaan eten. In januari gaan we 
weer nieuwe pindasnoeren rijgen en op
hangen.

Iedereen hele fijne kerstdagen gewenst  
en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

ª Juf Corrie

Pindasnoeren    Egels   Nestkastjes
        Winterplekje     Mussen

:
Muizen

Zaaien


