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Dit is ‘t Biesbos journaal van december 2020 
In dit derde journaal lezen jullie hoe het met ons minibos gaat en je ziet weer leuke 
foto’s.  
Dit najaar zijn de kinderen ondanks de kou en de regen toch nog een paar keer in 
het Biesbos geweest. Thieu heeft, zoals beloofd, via de mensen van de gemeente voor 
een compostbak gezorgd. Daar kunnen de kinderen nu het gras uit het bos ingooien.  
Bijzonder was, dat er in de herfst hele mooie paddenstoelen tussen de boompjes 
groeiden, zoals de grote oranje bekerzwam.  

 

 
Foto rechts: 

Oranje bekerzwam 

    

 

 

 

 

 



 
 
Intussen zijn de meeste bomen nu bijna helemaal kaal.  
 
 
 
De kinderen hebben 
in december 
pindasnoeren 
geregen in het 
buitenlokaal en in 
de boompjes 
opgehangen.  
Ook hangen er hier 
en daar vetbollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

De nieuwe kinderen van juf Truus hebben ook een boom uitgezocht en er een schijfje 
met hun naam aan gehangen.  
In dit stukje van juf Daisy lees je wat de kinderen van groep 5/6 in het Biesbos 
gedaan hebben.  
't Bieslant wordt niet alleen gebruikt voor lessen. Kinderen komen er ook graag om 
lekker te ontspannen. Een aantal weken geleden had groep 5/6 de maandbeloning 
van taakspel behaald. Zij hadden ervoor gekozen om verstoppertje in 't Bieslant te 
spelen. Daar zijn de verstopplekken natuurlijk veel leuker en beter dan op het plein. 
Daarnaast konden ze genieten van mooie herfstkleuren en is er veel ruimte om 
lekker te bewegen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je in de vrije weken rond kerst even lekker naar buiten wil, ga dan eens kijken of 
je vogels ziet die snoepen van de pindasnoeren en de vetbollen.  Misschien kun je er 
nog wat bij hangen.  
Heb je de mooie rode rozenbottels gezien? Er zijn ook vogels die daar van smullen, 
zoals groenlingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ga de boompje nog eens meten en je weet het: zwerfvuil hoort niet in de natuur. Dus 
zie je wat liggen, raap het op en gooi het in de vuilnisbak. Wel thuis je handen goed 
wassen natuurlijk. Zo geven jullie het goede voorbeeld.  Weet je nog dat je zelf ook 
een leuk stukje mag schrijven of  foto’s mag maken voor in het journaal? Doen hoor! 
Stuur het met je naam en je groep erbij naar wegwijzer@pcpomiddenbrabant.nl  
 


